Daar Bij De Waterkant. Eddy Christiani

Ik heb je voor het eerst ontmoet

Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant.
Ik heb je voor het eerst ontmoet

Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant.

Ik vroeg of jij me kussen wou
Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant.

Ik vroeg of jij me kussen wou
Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant.

Je kreeg een kleurtje en zei: “Nee,

hoe komt u op 't idee, u bent beslist abuis!”

Maar na verloop van nog geen jaar, werden wij een paar
Stonden wij samen op de stoep van het stadhuis

Ik heb je voor het eerst ontmoet

Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant.
Ik heb je voor het eerst ontmoet

Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant.
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